
Jrg.24-nr 51 

Zondag 24 augustus – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

10e zondag van de zomer 

 

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 

voorganger  ds. Evelien Plaisier 
lector   Pleunie de Lint 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Anne-Marie van de Weg  
diaken   Ron Ouwerkerk   
koster  Kees Ippel   
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  St. Diaconaal Aandachtscentrum 
2.  Jeugdwerk wijk 
3.  Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst  Ivm. de zomervakantie is er geen KND  
☺ Crèche    

 

Bij de dienst 
Vandaag de laatste zomerdienst met favoriete liederen van gemeenteleden. En dit 
keer geen favoriete liederen van één persoon, maar van hele families. Liederen van 
huis uit meegekregen, of om mee te geven aan volgende generaties, liederen die 
een leven lang met je mee kunnen zingen. Dat gezamenlijke blijkt ook wel uit de 
inhoud: we lezen Psalm 133, waar het sàmen leven wordt bezongen. 
Evelien Plaisier 
 

Wat een goed idee - die liederen met een verhaal! 
Afgelopen zondag was ik na een tijdje van afwezigheid weer in de kerk, dat vond ik 
heel fijn. Net als velen van jullie had ik een lied ingeleverd waaraan een herinnering 
verbonden was. In mijn geval een herinnering uit de tijd dat ik aan groep 5 les gaf.  
Heel goed hoe “mijn” lied en dat van Henk in de dienst pasten; en de overweging 
zette mij aan het denken. 
Ik realiseerde mij dat ik indertijd ( begin jaren 90) totaal geen aandacht heb besteed 
aan de woorden van het lied, “het zong lekker”. Nu waren de groep 5 leerlingen ook 
nog wel jong, en ikzelf was ook een stuk jonger, maar dat verklaart het niet 
helemaal. Misschien waren wij toen best tevreden met ons aardse bestaan en 
voelden we ons zeker in ons vooruitgangsdenken. 
Mooi hoe Evelien in de overweging de woorden van Moltmann naar voren bracht : 
niet het verleden maar de toekomst is de bron van de tijd. 
Genoeg om over na te denken!  Hanneke Kroonen-van der Ven 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel  Allein Gott in der Höh sei Ehr - J.G. Walther  

   

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied:  Lied 975: 1, 2 en 3 
Bemoediging en groet 
V:  Onze hulp is in de naam van de ENE   
A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  De vrede van Christus is met jou en met jou en met jou 
A:  Vrede ook voor jou. 
 

  - De gemeente gaat zitten – 

Kyriegebed    

Glorialied  Lied  117d (meerdere keren)

 

DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift 
Toelichting bij het lied na de lezing 

Schriftlezing:   Psalm 133 
Lied hierbij:  Psalm 133:3 (Oude berijming): 
 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

 

Uitleg en verkondiging  
 
Kort orgelspel  
Lied als antwoord:  Lied 792 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  

 
- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 

 
Toelichting op de slotzang 

 



   - De gemeente gaat staan – 
 

Slotzang “Ga nu heen in vrede” (Evangelische liedbundel 270) 
 

1   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 Wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. 
 Wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  
 
2   Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
 wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
 dan is vanaf heden Christus bij u thuis. 
 Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.  
 

Heenzending en Zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collectedoel 24 augustus 2025: Stichting Diaconaal Aandachtscentrum 
Iedereen is welkom in het Aandachtscentrum aan de Singel (273-275). Als je 
behoefte hebt aan een luisterend oor, een kop koffie, thee of soep. Er is ruimte om 
even rustig te zitten, de krant te lezen of met een vrijwilliger na te denken over het 
vinden van de juiste hulpinstantie. Op dinsdag en zaterdag 
wordt er brood uitgedeeld. Soms zijn er pannenkoeken of 
wordt er een pastamaaltijd bereid. Af en toe worden 
activiteiten georganiseerd. Bij voorbeeld een bezoek met 
rondleiding op Molen Kyck over den Dyck. 
Het Aandachtscentrum wordt o.a. gefinancierd d.m.v. giften 
en bijdragen van de participerende kerken. Het 
Aandachtscentrum krijgt geen subsidie. Voorbij de kerkmuren 
wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke gevoelde 
diaconale opdracht. 
Wilt u dit doel steunen? Scan de QR code en maak uw bijdrage over via de kerk-app 
of naar NL28RABO134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 
en 24 augustus 2025. 
Namens de diakenen Annet de Vries 
 

Kerkbloemen. 
Erica bloemideeën – onze leverancier van het wekelijkse boeket bloemen op de 
liturgische tafel – gaat op vakantie. Zondag 17 en 24 augustus 
leveren zij geen bloemen.  
Daarom het verzoek: 
Neem zondag één bloem/tak, uit tuin, balkon of …, mee naar de 
kerkdienst. Bij de ingang neemt iemand de bloem in ontvangst en 
maakt daar een boeket van. Een boeket dat na de dienst als 
groet van ons allen naar een gemeentelid gaat. 
Weet u iemand die een boeket verdient? Ik hoor het graag.  
Anneke v Bleek. 



Bericht vanuit het Ouderenpastoraat 
De zomerperiode is voor veel mensen genieten van vakantie, kort of voor een 
langere periode. Of gewoon thuis blijven en gezellige dingen doen zoals een dagje 
fietsen, wandelen, op een terrasje zitten. Toch is het voor veel mensen een periode 
van juist dan alleen zijn. Daarom hierbij de uitnodiging voor de traditionele 
zomermiddag voor alle 80+plussers van de Wilhelminakerk en alle contactpersonen 
die onze 80+plussers bezoeken. 
We drinken een kopje thee of koffie, maken een praatje, misschien wel een weerzien 
van iemand die je lang niet gezien hebt. Kortom een momentje van contact met de 
ander en dat alles in een gezellige, mooie omgeving. 
Op deze middag zullen we ook afscheid nemen van onze kerkelijk werker Ramon de 
Bonte. Hij heeft per 1 september a.s. een andere baan gevonden. 
U kunt zich voor deze zomermiddag aanmelden via uw contactpersoon of 
rechtstreeks naar ons als coördinatoren van het Ouderenpastoraat ( zie onderstaand 
onze gegevens). Mocht u problemen hebben om op deze locatie te komen, geef dat 
bij uw aanmelding aan, wij proberen iets te regelen. 
Opgeven kan tot en met 25 augustus a.s. 
We hopen op een mooie opkomst ! 
Zomergroeten van Hanneke, Margriet en Mieke 
Wanneer: Vrijdagmiddag 29 augustus van 14.30 tot 16.30 uur 
Voor wie: Alle oudere leden van de Wilhelminakerk en alle contactpersonen 
Waar: Locatie De Eikenhof bij Corrie en Freek Ton 
Kosten:  Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Aanmelden: Is verplicht, dit met het oog op de catering. Dit kan tot en met 
maandag 25 augustus a.s. 
Bij wie: via het contactformulier op de website 
Vervoer We doen ons best om chauffeurs te vinden voor mensen die geen 
andere mogelijkheid hebben om te komen. Dit hoeft niet per se een struikelblok te 
zijn. 
 
Vooraankondiging: Vredesweek 20-28 september Ambassade van Vrede  

 
Zoals u wel weet is de Ambassade van Vrede Dordrecht ontstaan vanuit de 
gezamenlijke organisatie van de Vredesweek 2024. Inmiddels is ook de Turkse 
Stichting Openhaard deel van de stuurgroep.  
Voor de jaarlijkse Vredesweek en overige activiteiten werken we daarnaast samen 
met lokale en nationale organisaties en werkgroepen, die de missie van de 
Ambassade van Vrede Dordrecht onderschrijven. Vrede, rechtvaardigheid en 
onderlinge verbinding onder de aandacht brengen  in een gepolariseerde 
samenleving zijn de moeite waard. Niets doen is geen optie. 



U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Vredesweek activiteiten.  
 

Als u een bijdrage heeft aan het  Open Podium vragen wij u zich op te geven., bij 
Rineke.  Ook voor aanwezigheid bij andere activiteiten is het fijn als u het even laat 
weten. 
Adres: PAX Ambassade van Vrede Dordrecht pa Remonstrantse kerk 

Tav David Klein & Sjaak Roos 
Cornelis de Wittstraat 28 
3311 GD Dordrecht 

Email: info@vredesweekdordrecht.nl 
Website: https://vredesweekdordrecht.nl 
 
Programma Vredesweek  
Zaterdag   20 september, 10.30-12.30 u. Vredes/dialoogtafels  
Bibliotheek Stadspolders, Dudokerf 58, 3315 KA     
 
Zondag Vredesdiensten in diverse kerken     
   
Maandag 22 september ochtend 11-12.30 u  
Bibliotheek Centrum, Groenmarkt 153, 3311 BD    
Koffie met.... (met elkaar in gesprek na een inleiding). 
Inleider  Gerrit van het Leger des Heils, thema “Vrede begint Dichtbij”.  
 
Middag 13.30- 16 uur, Buitenwacht, Bosboom Toussaintstr. 67, 3314GB thema:  
Vredesbijeenkomst   
 
Avond   18 -21 u. Stg Open Haard, eten (Halal) en vredes/dialoogtafels, 
ontmoetingsruimte Zephyr, Talmaweg 3317 RB          
 
Dinsdag   23 september 19.30-22 u  
Doopsgezinde kerk, Hugo van Gijnweg 12  3317 JM  
Verbindend Communiceren Olv Walter Wagenaar en Annemarie van Veen 
 
Woensdag 24 september 13.30-16 uur Prinsemarij, Nassauweg 4,3314 JR 
Vredesbijeenkomst  
 
Avond19.30-21 u. Remonstrantse kerk, Cornelis de Wittstraat 28, 3311 GD 
David Klein, Diep democratische Vrede  
 
Donderdag 25 september, 11-15 u. Nationale Burendag  
het Vogelnest. Gesprekken over Vrede op het Vogelplein   
 
Avond 19.30-21 u De Eendracht, Marcellus Schamperstraat 1, 3311 RM. 
Vredesdans  olv Willemien Luytjes 
 

Vrijdag 26 september,  19.30-21u. Wilheminakerk Blekersdijk 41, 3311 LD 
Open Podium Opgeven voor actieve bijdrage zoals spoken word, gedicht, lied, 
sketch. In het teken van Vrede info@ambassadevanvrededordrecht.nl  
 

https://vredesweekdordrecht.nl/
mailto:info@ambassadevanvrededordrecht.nl


Zaterdag 27 september, 14 u. Centrum, Walk of Peace 
We starten bij de Oud Katholieke kerk. Via het Stadhuis, naar de moskee Errahman 
op het Kasperspad eindigend in het Merwesteinpark bij de Levensboom met een 
ogenblik stilte, vervolgens zang van het  Vredeslied van Jo Vally. 
We sluiten af met een  halal hapje en drankje. Verzorgd door Stichting Open Haard. 
 

Zondag 28 augustus 10 u afsluitende Vredesdienst in de Wilhelminakerk. 
 

Voedselbank  
Ook in de laatste week van de maand augustus is het inzamelen 
van: (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten, tandpasta 
 

Kerkelijke agenda 
do 28 augustus  17.30 uur Wilhelminakerk – 172e maaltijd eetgroep 
                                                                                   alleengaanden 55+ 
vr 29 augustus  14.30 uur De Eikenhof – Zomermiddag 80+ (zie bericht) 
zo 31 augustus   10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Jos Aarnoudse 
                                      10.30 uur De Merwelanden – ds. Anneke van Mansum 
 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier,  
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com       (vóór donderdag 19.00 uur) 

 

 
 
Persbericht 
Uitnodiging Open Ochtend TVG 
De Stichting TVG (Theologische Vorming Geïnteresseerden) organiseert op 3 
september een inspirerende Open Ochtend met als Thema: Psalmen. Psalmen zijn 
al meer dan 2500 jaar geleden geschreven en hebben ook nu nog steeds een 
boodschap en worden ook nu nog volop gezongen. 
De organist van de Laurenskerk Hayo Boerema zal het onderwerp Psalmen (ook 
muzikaal) toelichten en er zullen ook Psalmen gezongen worden. 
Daarnaast zal het cursusprogramma van de TVG voor het komend seizoen kort 
worden toegelicht. Er wordt een jaarcursus van 24 ochtenden georganiseerd rond 
het thema “Wegwijs in geloven”. Hierin wordt een oriëntatie gegeven van de vakken 
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Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, Bijbelse ethiek en de 
praktische toepassing van het geloof in de samenleving.  
Deze cursus is geschikt voor een breed publiek: de trouwe kerkganger maar ook 
iemand die geïnteresseerd is in het geloof.  De bijeenkomsten zijn informatief en 
interactief. 
Naast onze vaste docenten zullen er ook enkele gastdocenten een ochtend verzorgen 
zoals Ciska Stark, docent Protestantse Theologische Universiteit en Piet Vergunst, 
aftredend secretaris Gereformeerde Bond.  
Naast deze cursus zijn er ook zeven korte cursussen beschikbaar. 
De Open Ochtend wordt gehouden op 3 september in gebouw De Hoeksteen, 
Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle aan den IJssel. Inloop 9.30 uur, aanvang 10 uur. De 
toegang is gratis. 
Bent u verhinderd? Meer informatie over het cursusaanbod en de Open Ochtend is te 
vinden op www.tvgrotterdam.nl of op te vragen via email: info@tvgrotterdam.nl  
 
 
 

http://www.tvgrotterdam.nl/
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